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1910. Links, tramhalte Hotel Köster met rechts de Waterstaatskerk die in 1924 werd 
vervangen door de huidige St. Martinuskerk. Bron: Honderd jaar Ettens Mannenkoor, 2013 
 

Op deze plaats stond jarenlang de advertentie van Café en Zalencentrum Köster, 
sinds 1913 het repetitielokaal van het Ettens Mannenkoor en sinds 1 september 
2022 gesloten. Zie ook artikelen hierover elders in deze Stemband. 
 

Het koor repeteert nu in het gebouw van Schutterij De Eendracht aan de 
Dorpsstraat 3A in Etten. 
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DRINGENDE OPROEP 
 
De redactie van De Stemband heeft behoefte aan uitbreiding. Er ligt 
meer werk dan de huidige leden aankunnen. 
Er is in eerste instantie vooral behoefte aan iemand die het werk kan 
coördineren, meedenkt over de inhoud van De Stemband, werk plant 
en ook zo nu en dan een artikel wil schrijven.  
Ook schrijvers zijn van harte welkom. 
Als je het leuk zou vinden om het team te komen helpen dan kan je 
dit bijvoorbeeld aangeven via stemband@ettensmannenkoor.nl, door 
een van de redacteuren persoonlijk te benaderen of door je 
belangstelling kenbaar te maken bij een van de bestuursleden. We 
geven graag meer informatie over het werk voor De Stemband. 
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Onze adverteerders!! 
 

Aannemersbedrijf Tonnie Jansen B.V., Etten 
Aannemingsbedrijf Jan van Dulmen, Etten 

Administratie- en Belastingadvieskantoor Van Keulen, Etten 
Arendsen Staalbouw B.V., Ulft 

Bakkerij Ebbers, Terborg 
Bouwbedrijf Lubbers, Etten 

Bouwman Import, Etten 
Café en Vis-cafetaria Tiemessen, Etten 

Caravan Centrum, Gaanderen 
Fa. Siemes, Etten 

Garage André van Mierlo, Wehl 
Hendriksen B.V. Installatietechniek, Terborg 

Houthandel Het Anker, Ulft 
Huifkarcentrum Bergh, Loerbeek 
Partycentrum Scholtenhof,Etten 

Recreatiecentrum Slootermeer, Etten 
Reisebüro Westmünsterland, Stadtlohn 

Rijwielhandel Frazer, Ulft 
Rikken Assurantiën, Zeddam 

Shell Köster, Etten 
Shoppz, Gaanderen 

Snackcar Hollmann, Terborg 
Tiggelovend-Kok, Etten 

Timmerfabriek Ebbers, Etten 
Van der Veen Bloemenboerderij, Etten 
Van Ooijen Bouw B.V., Lichtenvoorde 

Vleesboerderij Dieker, Terborg 
Welkoop, Silvolde 

 
 
 
 

De Stemband gaat digitaal 
 
Zoals al gemeld in het vorige nummer zal De 
Stemband vanaf 2023 digitaal gaan.  
 
Als u De Stemband ook nu al digitaal wilt 
ontvangen kunt u een e-mail sturen naar 
info@ettensmannenkoor.nl met daarin de 
vermelding “abonnee De Stemband”. U krijgt 
dan de digitale Stemband zo snel mogelijk 
toegestuurd. Van alle zangers is het e-
mailadres bekend, zij krijgen de digitale 
Stemband dan ook automatisch. 
 

mailto:info@ettensmannenkoor.nl
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Van de redactie 
 
Als u dit nummer van De Stemband ontvangt is het herfst. We hopen dat we dit jaar 
zonder coronaperikelen kunnen blijven zingen op onze nieuwe locatie in het 
Schuttersgebouw. We hebben er in ieder geval een goede start gemaakt en ons 
eerste optreden na de zomer inmiddels gehad bij In our fathers footsteps op tien 
september. In het volgende nummer vindt u daarvan een verslag met foto’s. We 
hopen dat ook alle andere geplande uitvoeringen dit najaar door kunnen gaan, zie 
de agenda hieronder, als eerstvolgende een concert met de Rainbowband in 
Lichtenvoorde op 14 oktober. We zien u graag komen! 
Verder wordt in dit nummer in een aantal artikelen aandacht besteed aan ons 
afscheid van Zaal Köster, de afgelopen 109 jaar ons thuishonk, een emotievolle 
gebeurtenis.  
Tijdens het Steenovenconcert op vier juli kwam postbode Hent Teeuwsen 
binnenfietsen en bracht zonder dat hij dit wist het 5000e certificaat van de Club van 
Honderd voor hemzelf en Nardy; lees de artikelen in dit nummer hierover. 
Dirigent Nick Moritz schrijft over de nieuwe locatie en de zang van het koor. Leest 
u zijn artikel! 
Verder ziet u een herinnering aan de digitalisering van De Stemband in 2023. Als 
u geen zanger bent geeft u dan alstublieft een e-mailadres waarop we u dan De 
Stemband kunnen blijven sturen (zie blz. 7). 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
De redactie van De Stemband. 
 

Inleveren kopij 
 

Inleverdatum voor Stemband nr.2022-4  15-11-2022 

 
Mailadres stemband@ettensmannenkoor.nl 

of bij een van de redactieleden 

 

CONCERT- en ACTIVITEITEN-AGENDA 
 
14 oktober 2022  Concert met de Rainbowband Lichtenvoorde 
5 november 2022  Concert Club van Honderd Varsselder 
16 december 2022  Kerstconcert Lichtenvoorde 
17 december 2022  Kerstconcert Etten in samenwerking met de 

Ulftse Nachtegalen 

 
Kijkt u ook op www.ettensmannenkoor.nl voor actuele informatie 
  

mailto:stemband@ettensmannenkoor.nl
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Beste vrienden van het koor 

 
De vakantie zit er weer op en we zijn vol frisse moed gestart 
op een nieuwe locatie. Sinds de zomervakantie repeteren we 
in het Schuttersgebouw in Etten. 
We wisten dat het ging gebeuren, dat de deuren van onze 
thuishaven, zaal Köster, definitief gingen sluiten. Dat blijft ook 
voor ons koor een bijzonder moment. Het pensioen is Theo 
en Miriam gegund. 
Op gepaste wijze hebben we afscheid genomen. Daar staat 
nog een artikel over in deze Stemband. 
 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur, met leuke concerten. 

De karavaan van het Ettens Mannenkoor gaat twee keer naar Lichtenvoorde, naar 
Varsselder en tot slot een kerstconcert in Etten. 
 
Ik kijk hier echt naar uit. De voorbereidingen qua organisatie komen wat “roestig” 
op gang. Na zo’n lange tijd is het ook niet gek dat we nog zoekend zijn, maar dat 
we gaan knallen dat staat vast! 
 
Het is 30 graden (begin september) en de kerstliederen klinken al weer, maar goed, 
voor je het weet zitten we voor de kerstdagen. Wij gaan ons in ieder geval lekker 
en goed voorbereiden en hopen jullie allemaal te mogen begroeten op één van 
onze concerten. 
 
Hartelijke groet, 
Niels Berendsen 
Voorzitter 
 
P.S. Extra notitie voor leden van de Club van Honderd: 
Noteert u vast in de agenda: zaterdagavond 5 november. Dan is het concert voor 
de leden van de Club van Honderd in Varsselder. De uitnodiging valt spoedig bij u 
op de mat. 
 
Dorpshuis Varsselder Bron: varsselderveldhunten.nl 
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Fam. Sloot 
Telefoon: 0315-323585                                                          

 

Varsselderseweg 9, 7075 DR Etten  www.slootermeer.nl   Het hele jaar 
geopend 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
 

* Natuurbad met zandstrand en uitstekende zwemgelegenheid. * Prachtig viswater. 
* Apart surfgedeelte (zonder motorboten). * Complete wasserette. 
* Speelterrein met veel en veilig waterplezier voor uw kinderen. * Speeltuin en sportvelden. 
   Het geheel is onder toezicht. * Ruime parkeergelegenheid. 
* Aansluiting elektra, water en riolering op alle plaatsen mogelijk. * Twee all weather-  
    tennisbanen. 
 * Moderne sanitaire  

voorzieningen 
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Na 109 jaar afscheid van Café-Zaal Köster 
 

Het zat er al enkele jaren aan te komen, maar toch nog sneller dan verwacht kwam 
het bericht dat de deuren van onze thuishaven sinds 109 jaar gingen sluiten: Theo 
en Miriam gaan genieten van hun welverdiende pensioen. 
Een vereniging die zo verbonden is met Café-Zaal Köster en de familie Köster kan 
niet afsluiten zonder een goed afscheid. In de wetenschap dat Theo en Miriam er 
niet al te veel ruchtbaarheid aan wilden geven, maar ook om recht te doen aan 
onze dankbaarheid hebben we contact gezocht met de kinderen. Zo werd in het 
geheim een afscheid voorbereid waarbij muziek centraal zou staan. Via de 
kinderen werd de familie uitgenodigd. Nick heeft met zorg een programma 
samengesteld. 
 

 
 

Op 27 juni om 21.20, na de pauze van de repetitie, was het zover. Theo en Miriam 
werden vrijgesteld van hun taak om de vaat op te ruimen; dit werd opgepakt door 
zangers die jarenlang hielpen in de pauze. Theo en Miriam mochten gaan zitten in 
de zaal en in een lange rij van ongeveer twintig mensen kwam de familie binnen 
om samen het afscheid mee te maken. Theo en Miriam wisten van niets en waren 
helemaal “confuus”.  
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Na een inleiding van voorzitter Niels 
en het aanbieden van bloemen 
praatte Nick het afscheid prachtig 
aan elkaar en vertelde onder 
andere over zijn eigen ervaringen. 
Hij had samen met Armanda ook 
iets voorbereid: Armanda zong op 
een tekst van Nick heel gevoelig het 
prachtige Viljalied en Nick 
begeleidde haar op de piano ("mijn 
angstigste moment van deze 
avond"). 

 
 

 

Oh Etten, oh Etten, je raakt Köster kwijt 
Na dik honderd jaar vol van vreugd en jolijt 
Het mannenkoor zong hier met heel veel plezier 

En na 't repeteren was'r altijd vertier 
't Mannenkoor is nu ontheemd 

Een nieuwe zaal dat voelt best vreemd 
Onze zang  

komt misschien wel in't gedrang 
 

Tientallen jaren, een heel mooie tijd 
Rouw, trouw, de koorzang en heel veel jolijt 
Köster gaat sluiten, een moeilijk besluit 

Etten, het hart gaat eruit 
Jaren vol vriendschap daar denken we aan 

(In) onze gedachten blijft 't goede bestaan 
Theo en Mirjam bedankt 'veur de tied'. 

Het afscheid doet ons verdriet 
 

De tijden verand'ren en alles vergaat 
En soms heb je spijt maar dan is het te laat 
En waar kan't toneel en de zang nog terecht 
Cultuur in dit derpken, dat wordt een gevecht 

Etten heeft geen zalen meer 
Waar blijft nu het sociaal verkeer 

Alle pret  
is nu op het internet 

 

Tientallen jaren, een heel mooie tijd 
Rouw, trouw, de koorzang en heel veel jolijt 
Köster gaat sluiten, een moeilijk besluit 

Etten, het hart gaat eruit 
Jaren vol vriendschap daar denken we aan 

(In) onze gedachten blijft 't goede bestaan 
Theo en Mirjam bedankt 'veur de tied' 

Het afscheid doet ons verdriet 
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Fons Krabben bracht 
op geheel eigen wijze 
een indrukwekkende 
ode aan de familie 
Köster waarbij menige 
zakdoek nodig was. 
Hij vertelde over zijn 
ervaringen met de 
familie Köster en zaal 
Köster en hoe hij daar 
in 1963 voor het eerst 
binnengekomen is, 
maar in 1950 al wel via 
het jongenskoor in 
Harreveld Willy Köster 
had meegemaakt. Het 
was heel humoristisch!  
Het koor zong verschillende liederen en als afscheid een lied gemaakt door Remy 
Slutter op de melodie van Benia Calastoria.  
In zijn dankwoord gaf Theo onder andere aan dat ze geprobeerd hebben om de 
zaal voor het dorp te behouden, maar dat dit niet gelukt was. Hij hoopt dat het "aan 
de overkant" (in de kerk) iets gaat worden.  



 18   



 19 

 
 
 

Het geheel duurde ruim een 
uur.  
Hierna konden we een stuk 
ijstaart eten (overgebleven 
van de ijstaartenactie) en 
kregen we van Miriam als 
afscheidscadeau een glas 
van Café Köster (1876) en 
een flesje Amstel.  
Daarna kon in het Café nog 
een drankje gedronken 
worden en werd ook de 
bardienst overgenomen, 
zodat Theo en Miriam 
konden genieten. Want 
genieten hebben ze zeker 
gedaan. Het was een 
emotievolle avond. Ze gaven 
later op de avond aan dat ze 
er enorm tegenop hadden 
gezien, maar dit niet hadden 
willen missen. Ze vonden het 

heel mooi dat de familie de gelegenheid gekregen had om er bij te zijn. 
 
Niels Berendsen 
Franciscus Noordam 
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Stalling 

van toercaravans 

 

 

 

CARAVAN 
CENTRUM 

Industrieterrein 
Akkermansweide 

Toekomstweg 9 (hoek Slakweg) 

7011 ET Gaanderen 
Tel.: 06-51451612 

 

Tel.: 06-51451612 
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Zaal Köster in Etten 
Een begrip in de Achterhoek 

 
Theo en Miriam Köster houden het voor gezien. Na 146 jaar is het mooi geweest 
en tijd voor wat anders. Het is Theo en Miriam van harte gegund. Een zalencentrum 
runnen in een klein dorpje is geen sinecure, maar bijna letterlijk dag en nacht 
snoeihard werken. Altijd klaar staan voor de klant, weinig vrijetijd, tijd die je naar 
eigen inzicht kunt besteden. Weinigen is het gegeven om dat jarenlang op te 
kunnen brengen. Maar Theo en Miram hebben het gedaan, evenals hun ouders en 
grootouders. Immers zaal Köster in Etten is al vele generaties in de wijde omtrek 
bekend als een oerdegelijk café-restaurant dat een onmisbare inbreng heeft gehad 
in het reilen en zeilen in het dorpje Etten en ommelanden. 
 

 
Bron: De Gelderlander 22-07-2022 
 

Hierbij moeten wij denken aan de niet te tellen bruidspaartjes die daar de dag van 
hun leven vierden. Aan de vele koffietafels na een begrafenis, altijd geweldig 
sfeervol en tot in detail verzorgd. Niet te vergeten de vele verenigingen die het dorp 
kent en die daar een geweldig onderkomen hadden voor hun activiteiten en zich er 
als een kind aan huis voelden. Eén van die verenigingen was het Ettens 
Mannenkoor. Meer dan honderd jaar was het koor te gast in zaal Köster voor de 
wekelijkse repetities en de jaarlijkse uitvoering. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat 
Willy Köster (1922-2000) op de jaarlijkse uitvoering van het mannenkoor het 
aloude, maar prachtige lied van de Twaalf Rovers zong, in de rug bijgestaan door   
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Koningslinde 30 
7131 MP  Lichtenvoorde 
Tel: 0544-372576 
E Mail: info@vanooijenbouw.nl 
www. Vanooijenbouw.nl 
 

Onderhoud op basis van Openheid – 
Eerlijkheid – en Vertrouwen 
 

 

mailto:info@vanooijenbouw.nl
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zo’n honderd 
meeneuriende rovers. 
Om kippenvel van te 
krijgen. En op mijn 
trouwdag had ik de eer 
dat hij voor ons het 
Ave Maria zong. 
Tientallen wellicht 
honderden malen, 
heeft hij dat in vele 
kerken in de regio voor 
een pas getrouwd 
paartje gezongen. 
 

Bron: De Graafschapbode 11-04-1941 
 

 
 

 
Bron: Honderd jaar Ettens Mannenkoor, 2013 
 

Ook kan ik mij nog herinneren dat in het pand een kruidenierswinkeltje gevestigd 
was. Dat winkeltje werd gerund door moeder Köster. Willy kwam dan op dinsdag 
het winkelboekje ophalen in de buurtschappen en op donderdag bracht hij dan de 
boodschappen bij de mensen thuis. Daarvoor beschikte hij over een mooi sjees-
karretje met een daarbijhorend paardje. Het zalencentrum was gelegen aan   
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een grindpleintje waarop een grote lindeboom stond. Een lindeboom is niet zomaar 
een boom, nee hij is heel geschikt als leiboom. De boom bij zalencentrum Köster 
was zodanig geleid dat hij een enorm dak van bladeren vormde waaronder 
minstens dertig mensen konden zitten. Daar werd op warme zomerse dagen gretig 
door de dorpelingen gebruik van gemaakt. Op een loeihete dag midden in de 
zomer, met een vers getapt pilsje onder zo’n bladerdak, ik geef het je te doen! Er 
zijn slechtere momenten te bedenken in een mensenleven. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waren er in de zaal Duitse soldaten ingekwartierd. Op het grind voor 
de zaal stond een Duitse veldkeuken te dampen en aan een dikke tak van de 
leilinde hing ondersteboven een geslacht varken. Dat varken hadden ze niet vanuit 
Duitsland meegebracht maar gewoon ‘gevorderd’ bij een boer in één van de 
buurtschappen. 
 
Ik maak effen een sprongetje in de tijd en wij verplaatsen ons naar de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw. In het dorpje Etten was het toen gebruikelijk dat ’s 
zondags na de vroegmis – de kerkdienst van 7.30 uur in de morgen - de mannelijke 
kerkgangers uit de buurtschappen een borreltje pakten in één van de  
 

 
 

plaatselijke kroegen. De meeste agrariërs gingen dan eendrachtig naar Köster, de 
overige kerkgangers in de regel naar Vink. De vrouwen dronken dan gezellig bij de 
plaatselijke bakker of kruidenier een kopje koffie met een kuuksken! Dat was nog 
in de tijd dat de mensen op zondag – als ze naar de kerk  gingen – hun fiets stalden 
bij de plaatselijke kruidenier of bakker in plaats van bij de kerk. Het was kort na de 
oorlog en men wist nog maar al te goed hoe de fiets, die in de achterliggende jaren 
een vrije vogel was, te pas en te onpas gejat kon worden.  
 
Het zal voor het mannenkoor nog niet meevallen om een vervangende oefenlocatie 
in het dorp te vinden van het niveau ‘Zaal Köster’. Een ruimte om te oefenen en te 
vergaderen. Waar het mogelijk is dat er na afloop een drankje genuttigd kan 
worden! Het mannenkoor is mede dank zij ‘Zalencentrum Köster’ een begrip 
geworden in de Achterhoek, ze verdienen dan ook een passend onderkomen. Wij 
wensen ‘De keerls uut Etten’, daar heel veel succes mee.  
 
Joop Keurentjes.  
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Hotel De Wereld naar Bevrijdingsmuseum in Grootegast 
 

Inleiding,  
In juni 2019, reisde Toon Helmes naar Wageningen om het interieur van Hotel de 
Wereld op de gevoelige plaat te leggen. Deze opname ter plaatse zou als 
leidraad/handvat dienen bij de realisatie van het decor dat in Etten, zo veel mogelijk 
waarheidsgetrouw, nagemaakt zou gaan worden. 
Toon heeft een ontwerp gemaakt voor dit belangrijke decorstuk, met heel veel 
gevoel voor authenticiteit, dat bovendien ook nog in delen in heel korte tijd in het 
openluchtspel opgebouwd en verwijderd zou kunnen worden. 
Met behulp van een aantal timmerlieden/vrijwilligers: Jan Ruesink, Gert Visser, 
Herman Leijzer en verdere hulp van koorleden Everhard Bus, Hans van de Pavert 
en Hans Wijkamp kreeg het decor steeds meer vorm. Vele uren zijn besteed aan 
de grote klus, alles onder regie van Toon die voor niets minder dan het best 
mogelijke resultaat ging. 
Wilma Geurts 
 

Na het dramatische en zeer vervelende besluit om een streep te zetten door het 
oorlogsspektakel “Van Bezetting tot Vrijheid” was en is het Ettens Mannenkoor druk 
doende om alles correct af te handelen. Dat betekent: iedereen in de gelegenheid 
stellen om de kaarten terug te doen, regelingen treffen met de vele sponsoren, alle 
deelnemende organisaties, bedrijven, verenigingen en vrijwilligers informeren. 
Ontzettend vervelend dat het zo is gelopen maar voor het Ettens Mannenkoor was 
het financieel niet verantwoord om de plannen door te zetten. Dat het coronavirus 
wederom in het najaar roet in het eten zou gooien was zeer aannemelijk en je er 
tegen verzekeren lukt niet. Velen hebben enkele jaren aan dit project gewerkt en 
dat het dan op deze manier moet eindigen is dan ook zeer pijnlijk. Gelukkig heeft 
nagenoeg iedereen begrip voor het besluit maar het neemt niet weg dat het een tik 
is die nog even nadreunt.  
 

Kaak Terborg. Frank van Loon bij het opladen van het decor “Hotel de Wereld”.  
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Shoppz Elektro 
Gaanderen 
Rijksweg 112b 
7011 EC Gaanderen 
0315-323316 
info@shoppz.nl 
www.shoppz.nl 
Facebook.com/ShoppzNL 

 
 
  

https://maps.google.com/?q=Rijksweg+112b+7011+EC+Gaanderen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rijksweg+112b+7011+EC+Gaanderen&entry=gmail&source=g
http://www.shoppz.nl/
http://www.shoppz.nl/
https://www.facebook.com/pages/Shoppznl/
https://www.facebook.com/pages/Shoppznl/
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Wat ook moest worden opgelost was de vraag: wat te toen met het schitterende 
decorstuk van “Hotel de Wereld”? Een aantal koorleden, met de geweldige hulp 
van Jan Ruesink en Gert Visser, hebben werkelijk een topprestatie geleverd en een 
exacte kopie gemaakt van het interieur van het beroemde hotel in Wageningen 
waar de capitulatie werd ondertekend. Om te voorkomen dat het decorstuk in de 
container verdween werd een zoekactie gestart naar een oorlogsmuseum dat 
belangstelling had voor “Hotel de Wereld”. Dat was bepaald geen sinecure maar 
bij het derde museum was het raak! Na een tip van Jean Kreunen (eigenaar van 
het voormalige oorlogsmuseum in Hengelo), nu bestuurslid van het museum in 
Overloon kwamen wij terecht bij het bevrijdingsmuseum “Victory” in Grootegast, 
een 3000 inwoners tellend dorp tussen Groningen en Drachten. In een aantal 
bedrijfshallen zijn drie musea gevestigd. Een Bevrijdingsmuseum, het LEGO 
Museum en een Grafisch Museum. Een bijzonder concept want voor een 
toegangskaartje van €8,00 kun je drie musea bezoeken. Aan de telefoon sprak ik 
de directeur van het bevrijdingsmuseum, de heer Heico Ates (62 jaar oud), wat een 
echte ijzervreter zou blijken te zijn. In zijn jeugdjaren was hij al begonnen met het 
verzamelen van werkelijk alles wat maar met de Tweede Wereldoorlog te maken 
heeft. Met hulp van zijn vader heeft dat geleid tot een werkelijk krankzinnige 
verzameling van oorlogspullen en in eerste instantie een museum in de stad 
Groningen. Deze locatie was echter snel te klein en er werd uitgekeken naar een 
nieuwe en grotere stek waar de komende jaren de verzameling verder kon worden 
uitgebreid. Helaas werkte de gemeente niet mee omdat, volgens de wethouder, het 
niet meer van deze tijd is om naar een oorlogsmuseum te gaan en dan te weten 
dat de Canadezen vier dagen strijd hebben moeten leveren om de stad Groningen 
te bevrijden. Heico was verbijsterd en ging in de regio op zoek en kwam zo terecht 
in Grootegast waar een aantal bedrijfshallen te koop stonden. De gemeente daar 
zag een unieke kans om een drietal bijzondere musea in huis te halen. De zaak 
was snel beklonken en in 2018 verhuisde de collectie naar Grootegast.  
 

Rechts directeur van het museum, Heico Ates samen met Frank van Loon. Trots 
vertelt Heico over alle voertuigen en spullen die hij heeft verzameld.  
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Het Bevrijdingsmuseum in Grootegast. Het verhaal wordt verteld met 
compleet aangeklede panorama’s.  

 
Heico was direct enthousiast over het decorstuk van “Hotel de Wereld” omdat ze 
een nieuwe tijdlijn willen opbouwen in het museum wat dan uiteindelijk moest 
eindigen bij de ondertekening van de capitulatie in Wageningen. Het decorstuk past 
perfect in dat plaatje. Na het opsturen van enkele foto’s van het decor was het snel 
beklonken. Het was al snel duidelijk dat ik hier te maken had met een bijzondere, 
gepassioneerde ondernemer. Hij was in zijn werkzame leven brandweercomman-
dant geweest. 
 
Nu nog even het transport regelen van het decorstuk, dat stond opgeslagen in de 
bedrijfshal van Kaak in Terborg. Op een bok van timmerbedrijf Ebbers stonden alle 
wanddelen keurig ingesnoerd, klaar voor transport. Een pakket van wel bijna drie 
meter hoog. Wie anders dan het metaalbedrijf Tiggelovend-Kok nam het transport 
voor zijn rekening. Frank van Loon en ik spraken met Heico Ates af op 
zaterdagmiddag 18 juni. Op vrijdag 17 juni werd eerst bij Kaak met een heftruck 
het hele pakket op de aanhangwagen getild en zaterdag om 12.45 uur gaat het 
richting Grootegast. Aankomst verwacht om plm. 14.45 uur. Dat zou niet helemaal 
lukken want er was een file op de A12 en daarna met een gangetje van 90 km per 
uur naar het noorden van het land.  
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Overzicht over het bevrijdingsmuseum.  

 
Ontvangst door de burgemeester 
Bijna op bestemming aangekomen zeg ik tegen Frank; “Wi-j zun een halfuurtje te 
laat. Ze zullen wel zeggen, waor blieven die lu’j uut Etten”. Uiteindelijk draaien wij 
in Grootegast met onze bijzondere vracht het bedrijfsterrein op. Een verzameling 
van wat oudere hallen en wij vinden een plekje op de parkeerplaats. Op hetzelfde 
moment stapt een fotograaf uit een auto naast ons.  
Frank, grappend: “Go, mo’j zien, ze hebben de pers ook uutgeneudigd”. De 
fotograaf snelt voor ons uit als wij richting de hoofdingang lopen. Wij moeten de 
hoek om van een ander gebouw en direct worden wij geconfronteerd met een lange 
erehaag gevormd door leden van de plaatselijk scouting en nog enkele tientallen 
mensen. Vlaggen worden naar voren gestoken en we worden grijnzend 
aangekeken. Dat was nog niet alles want aan het einde van de erehaag stond een 
burgemeester met ambtsketen ons op te wachten. 
 
Ik zeg tegen Frank: “Krieg now wat. Wat is hier aan de hand? Zo belangrijk is dat 
decorstuk van ons toch ook weer niet dat daorveur de burgemeester wut 
opgetrommeld?” Frank: “Misschien gebeurt hier niet zoveel dat dit al genoeg is om 
de burgemeester in te schakelen.” Ongemakkelijk lopen wij door de erehaag en 
een lachende burgemeester staat ons met uitgestoken hand op te wachten. Nadat 
wij ons hebben voorgesteld vraagt de burgemeester, met enigszins vertwijfelde blik 
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en al kijkend naar de wat toeristische outfit van Frank met een korte broek: “Jullie 
zijn toch veteranen”? Ik zei lachend: “Nou nee …. Wij hebben “Hotel de Wereld” bij 
ons en dat schenken wij aan dit museum.” Burgemeester: “Hotel de Wereld?? …… 
Daar was ik vorig jaar nog want ik wilde met eigen ogen de capitulatiezaal zien. Het 
is nog exact zoals toen bij de ondertekening”. Frank: “Precies ….  en dat staat nu 
bij ons op de aanhangwagen”. De Burgemeester, niet helemaal begrijpend hoe het 
zit, kijkt ons met vragende ogen aan … Ik zie dat er snel duidelijkheid moet komen 
en vertel de burgemeester dat het om een decorstuk gaat van het beroemde hotel. 
We leggen de burgemeester uit wat de achtergrond en reden is van onze komst. 
De burgemeester en wij kunnen nu smakelijk lachen om het misverstand. Hij zegt 
dat hij straks met ons verder wil praten over onze schenking aan het 
bevrijdingsmuseum. Wij moeten plaats maken want nu komen de echte veteranen 
aangelopen.Het blijkt vandaag nationale veteranendag te zijn. Dat feit gaat in het 
museum met de veteranen gevierd worden.  
 
“Hotel de Wereld” kan worden afgeladen.  
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De wanddelen keurig opgesteld in het magazijn van het museum. Over een 
jaar wordt het opgebouwd.  

 
Museumdirecteur Heico Ates komt nu ook aangelopen en neemt ons snel mee naar 
binnen en onder het genot van een kop koffie vertelt Heico ons zijn levensverhaal 
en hoe hij zover is gekomen met zijn museum. Het is het “Bevrijdingsmuseum 
Victory”. Bewust is er voor gekozen om het geen oorlogsmuseum te noemen omdat 
dat een minder positieve uitstraling heeft. Terwijl wij zo zitten te kletsen worden wij 
meerdere malen onderbroken door mensen die oorlogsspullen op tafel leggen: voor 
het museum. Een wat Aziatisch type komt met een bajonet aangelopen. “Van mijn 
opa. Hij heeft ermee gevochten in Japan. Wat hij ermee heeft gedaan weet ik niet.” 
En zo gaat het maar door. 
 
Terwijl de burgemeester de veteranen toespreekt lopen wij door het museum en 

hoewel ik toch heel wat musea op dit gebied heb gezien is dit toch wel een verhaal 

apart. De ene anekdote na de andere schudt Heico uit de mouw over hoe hij zijn 

collectie nog altijd uitbreidt. Het is bizar. Vliegtuigen, tanks, voertuigen, 

takelwagens, wapens en duizenden kleine voorwerpen. Voor een privéverzameling 

is dit echt buitengewoon. Inmiddels is alles ondergebracht in een stichting met 

tientallen vrijwilligers die het museum runnen. Inmiddels is het al vijf uur geweest 

en wordt het tijd om onze vracht te lossen. Voorzichtig worden de wanddelen in het 

magazijn gestald. Het is de bedoeling dat over een jaar het museum opnieuw wordt 
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ingericht en dan wordt ons decor opgebouwd. De burgemeester hebben wij niet 

meer gezien. Hij heeft waarschijnlijk thuis ook wat te vertellen over wat hem nu 

allemaal is overkomen met die Achterhoekers.  

Afscheid van Heico Ates (rechts), de directeur van het 
bevrijdingsmuseum “Victory”.  

 
Grote dank gaat uit naar Frank van Loon die deze klus maar weer mooi heeft 
geklaard voor het Ettens Mannenkoor.  
Ben je een keer in Groningen dan is dit museum een aanrader. 
 
Toon Helmes 
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Steenovenconcert 2022! 
 

Voor het eerst in drie jaar kon op 4 juli het traditionele Steenovenconcert van het 
Ettens Mannenkoor aan het eind van het seizoen weer doorgaan. In 2020 en 2021 
verhinderden coronamaatregelen een spetterende uitvoering. 
Anders dan in vorige jaren is er voor gekozen om dit jaar geen andere uitvoerenden 
uit te nodigen: na drie jaar moet het een feestje worden van de gasten in de zaal 
en het koor zelf. 
Het plein bij de hal is grotendeels bezet en dus wordt er onder begeleiding van 
verkeersregelaars geparkeerd in de wei langs de weg naar Varsselder. 
Een koor moet inzingen. Bij het Ettens Mannenkoor is dit een taak van Armanda 
ten Brink om hier leiding aan te geven. Meestal gebeurt dit enige tijd voor het 
concert en bij het Steenovenconcert buiten op een grasveld naast de zaal. Het 
grasveld is dit jaar bezet. Daarom kiest Armanda er voor niet alleen ín de zaal in te 
zingen, maar ook mét de zaal, met het publiek van vele honderden mensen. Door 
haar duidelijke en humoristische leiding lukt het Armanda de hele zaal mee te 
krijgen bij de diverse stemoefeningen en de luisteraars tot actieve oefenaars te 
maken. 
Na een inleiding door voorzitter Niels Berendsen neemt dirigent Nick Moritz het 
stokje over en leidt voor het zingen elk nummer uitgebreid in bij het publiek. 
Armanda zorgt voor de begeleiding op de piano. 
Vlak na het begin van het concert rijdt er een man op een fiets luid roepend van 

achter uit de zaal naar 
voren. Het blijkt 
postbode Hent 
Teeuwsen uit Etten te 
zijn die iets komt 
bezorgen. Een uitge-
breider verslag van 
deze gebeurtenis vindt 
u elders in dit nummer. 
Het melancholische 
Durme Durme wordt 
heel gevoelig gezon-
gen door Emma 
Ebbers, een hele 
prestatie, staande 

voor het koor en tegenover een publiek van honderden aandachtige luisteraars. 
Eerste tenor Frank Geurtsen is met krachtige stem solist in Baba Yetu, het Onze 
Vader in het Swahili. 
Na de pauze komt het koor op met een nieuwe rode stropdas en rode pochet, een 
geschenk van het Dames Promotie Team. Dit team werkt het liefst op de 
achtergrond en wil ook nu liever niet voor het voetlicht treden. Dit rode accent op 
de kleding staat heel mooi. 
Mike Dieker en Gert Jan van der Storm zingen gloedvol de solo’s in Bella Ciao, een 
Italiaans strijdlied. 
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Armanda kan meer dan 
piano spelen en Nick kan 
meer dan dirigeren. Nick 
begeleidt Armanda op de 
piano bij een “aangeklede” 
versie van het Vilja lied, 
inclusief verkleedpartij van 
Armanda. Eerst is ze al 
zingend verkleed als jager, 
inclusief geweer, daarna 
probeert ze al zingend als 
Waltmägdelein in het publiek 
Gerard Wildenbeest te 

verleiden, maar die omarmt lachend zijn vrouw. Een mooi samenspel van onze 
dirigenten! 
Het was een enerverende en mooie avond voor het koor dit eerste volledige concert 
na een lange coronaperiode met beperkende maatregelen. Gezien het applaus en 
de reacties achteraf was het ook voor het publiek in de zaal een mooie en 
afwisselde avond. 
Dankzij de hulp van verkeersregelaars en de politie kon iedereen vanaf het terrein 
veilig de grote weg oprijden. 
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Deze twee foto’s geven een goede indruk van de nieuwe dassen en pochets die 
de leden van het Dames Promotie Team mochten onvangen. 



 40 

Het uitreiken van het 5000e certificaat van de Club van Honderd 
 

Dat het Ettens Mannenkoor een bloeiende en enorm betrokken club fans heeft, dat 
weten we. Veel van deze fans zijn verenigd in de Club van Honderd.  
Jaarlijks schrijft de secretaris vele certificaten uit. Deze nummering is oplopend en 
naar goed gebruik wordt een “Jubileum-certificaat” feestelijk uitgereikt. Al vele 
malen hebben ze hier de krant mee gehaald. Door corona was het 5000e (!!) 
certificaat al enige tijd geleden uitgeschreven, maar nog niet feestelijk uitgereikt. 
De gelukkige wist zelf van niets. Het plan was om dit tijdens het kerstconcert in 
2021 te doen. Helaas gooide corona roet in het eten. 

In navolging van het koor heeft de Club van Honderd 
haar huisstijl aangepast en in lijn gebracht met het 
koor. Een mooi fris logo is het resultaat. Het idee was 
om dit nieuwe logo per postbode te laten bezorgen in 
de kerk bij het kerstconcert. De verrassing zou dan 

zijn dat de postbode zijn eigen 5000e certificaat kwam brengen. Het plan was te 
leuk om niets mee te doen en welk podium leent zich nou perfect voor zoiets. Dat 
is het Steenovenconcert! 
 

Vlak na aanvang van het 
concert op 4 juli komt Hent 
Teeuwsen, alias de 
postbode, met veel bombarie 
de loods binnen fietsen en 
denkt het logo te presen-
teren.  
Niets is minder waar. Het 
5000e certificaat wordt aan 
Hent en Nardy uitgereikt. 
Uiteraard met een mooie bos 
bloemen en we hopen dat we 
nog lang van jullie mogen 
genieten. 
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Het Ettens Mannenkoor helpt bij Huntenpop op 12 en 13 
augustus 2022 

 
Op 15 juli 2022 mochten we de 
eerste informatie tot ons nemen 
tijdens de vrijwilligersavond bij de 
thuislocatie van Schutterij De 
Eendracht in Ulft. 
Een aantal van onze leden was op 
deze avond aanwezig en we 
konden al direct het enthousiasme 
bij deze leden proeven bij het zien 
van de plannen die Huntenpop voor 

dit jaar had. 
Ook dit jaar zouden we vrijwilligers leveren bij de opbouw, bardiensten, afbouw en 
de parkeerwacht. Deze laatste discipline, de parkeerwacht zal tijdens Huntenpop 
geheel door leden van het Ettens Mannenkoor bezet worden, net als bij de laatste 
editie van Huntenpop in 2019. 
Was het corona, of waren er andere oorzaken? Feit is dat het aantal leden die zich 
als vrijwilliger van het Ettens Mannenkoor voor Huntenpop had opgegeven 
beduidend lager was dan bij de vorige editie in 2019. Hadden we in 2019 nog 32 
leden als vrijwilliger, dit jaar hadden we er 22. Jammer, want iedereen die als 
vrijwilliger bij Huntenpop werkzaam is roemt de fijne sfeer die er tijdens opbouw, 
afbouw en showdagen is. De kameraadschap, zoals wij die bij Comrades in Arms 
bezingen, vind je in alle lagen terug en wordt door eenieder hoog gewaardeerd. 
Dit jaar vormden de weersomstandigheden een extra belasting voor de vaak 
fysieke werkzaamheden en was er veel, heel veel water nodig om het verloren 
gegane zweetvocht te compenseren. Er werden vuilniscontainers betimmerd met 
planken, hekken werden geplaatst en reclamezeilen daaraan bevestigd. Houten 
onderdelen van de ingangspoort werden opnieuw geverfd.  
 

De barriers, die voor de nodige afstand tussen artiest en publiek zorgen, werden 
geplaatst, lampen opgehangen en statafels gemonteerd. Ook werden er 
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gevelbekledingen voor de muntenkassa’s geplaatst. Tijdens de showdagen was 
het weer keihard werken in de verschillende bars en de parkeerwachters zorgden 

ervoor dat de bezoekers 
hun auto’s veilig konden 
parkeren.  
Vanwege het warme 
weer had de organisatie 
tijdens het festival 
gezorgd voor extra 
schuilplekken en kregen 
alle bezoekers bij 
binnenkomst van het 
terrein een gratis flesje 
water. De prijs voor een 
fles water bij de 
verschillende bars was 
gehalveerd. Het festival  
is tot ieders volle 
tevredenheid verlopen. 
De EHBO was wel extra 

druk door de warmte, maar verder was het weer een zeer sfeervol weeekend. 
De parkeerwachters konden dit extra proeven, want nagenoeg alle bezoekers 
kwamen met een big smile het parkeerterrein oprijden, je voelt dat iedereen op weg 
is naar een vrolijk gebeuren en een fijne tijd gaat hebben en dat is ook wat 
Huntenpop zo bijzonder maakt. 
Bij de afbouw werden alle hekwerken verzameld en op bokken geplaatst, het terrein 
werd schoongemaakt en op de laatste dag werden alle vloerplaten van de diverse 
tenten gestapeld zodat deze weer opgehaald konden worden. 
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Tussendoor was er op de zondag 14 augustus nog een afsluitende barbecue voor 
alle vrijwilligers, waarbij ons werd meegedeeld dat Huntenpop 2022 een van de 
succesvolste uitgaven was tot nu toe, met dank aan de inzet van alle vrijwilligers  
die dit jaar niet alleen uit omgeving Ulft, maar van Groesbeek tot Lichtenvoorde 
vandaan kwamen. 
Dank aan al onze leden, partners van leden en zelfs één iemand die van buiten het 
Ettens Mannenkoor voor ons een bardienst heeft ingevuld, die zich in deze twee 
weken belangeloos hebben ingezet om Huntenpop weer tot een groot succes te 

laten worden en uiteindelijk ook 
weer voor een aanvulling van onze 
clubkas hebben gezorgd, heel erg 
bedankt ! 
In 2023 zal het festival voor de 32e 
keer plaatsvinden op 11 en 12 
augustus, hopelijk zal het Ettens 
Mannenkoor daar weer met veel 
vrijwilligers bij aanwezig zijn.  
 
Martin Sluyter. 
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Rainbowband en Ettens Mannenkoor bouwen een feestje op 14 
oktober! 

 
Op vrijdagavond 14 oktober om 19.30 uur geven de Rainbowband en het Ettens 
Mannenkoor een concert in de Sint Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.  
Een bijzondere samenwerking tussen twee geheel verschillende verenigingen. 
Deze twee verschillende werelden komen samen op vrijdagavond 14 oktober. De 
passie waarmee beide verenigingen hun hobby uitoefenen is geheel dezelfde en 
zal deze avond van het podium spatten! Deze passie komt ook naar voren tijdens 
het concert. Naast het spelen en zingen van eigen stukken zullen de Rainbowband 
en het Ettens Mannenkoor ook nummers samen uitvoeren. 
 
De Rainbowband is een orkest dat bestaat uit ruim 40 leden met een verstandelijke 
handicap. Het orkest is afkomstig uit Lichtenvoorde en staat onder leiding van 
dirigent Tonnie Weikamp met medebegeleiders Leo Nienhuis en Willy Engelbarts. 
Het repertoire van de Rainbowband is zeer divers, klassieke walsjes en polka’s 
worden afgewisseld met populair Nederlandstalige nummers van onder andere 
Frans Bauer, Nick & Simon, Frans Duijts en Paul Mc. Cartney. 
Een ding is zeker: wat en waar de Rainbowband ook speelt, het is altijd één groot 
feest!  

 
Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 14 oktober om 19.30 uur te komen kijken 
en luisteren naar dit spektakel in de Sint Bonifatiuskerk. Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar via www.ettensmannenkoor.nl of via onze 
voorverkoopadressen Drogisterij Westerhof in Etten, Bakkerij Ebbers in Terborg, 
Kantoorboekhandel Meneer Kees in Lichtenvoorde en Foto Primeur in 
Lichtenvoorde en kosten €15. 
 
Komt u ook? Graag tot ziens in Lichtenvoorde! 

  

http://www.ettensmannenkoor.nl/
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Goodbye Köster, herstart repetities in nieuwe ruimte 
 
Het is wel even wennen. Na de vakantie mochten de leden van ons mooie EMK 
zich bij een nieuwe repetitieruimte melden. Na de tik van Corona, mag de sluiting 
van Köster als een volgende klap in de geschiedenis van het koor worden 
bijgeschreven. De lange zoektocht naar een nieuw onderkomen heeft zijn eindpunt 
gevonden in de zaal van de schutterij. Hoe mooi ze het daar ook voor elkaar 
hebben, voor een koor van onze omvang is het toch passen en meten. Het 
incasseringsvermogen van de club wordt op de proef gesteld! 
 

 
 

Het moet gezegd, het is bewonderenswaardig hoe jullie er als leden tot nu toe mee 
omgaan. De positieve instelling die in de repetities voelbaar is, is denk ik ook het 
enige goede antwoord op onze persoonlijke crisis. Klagen zet geen zoden aan de 
dijk. We roeien met de riemen die we hebben en houden met positieve inzet onze 
prachtige vereniging overeind. De luxe die we gewend waren bij 'ons Köster' zijn 
we kwijt. Aan de basis mankeert echter weinig. De akoestiek is prima te doen, de 
verzorging in de pauze loopt naar wens, er kan apart met solisten worden gewerkt 
en we kunnen allemaal een zitplaats vinden al is dat wel met iets meer inschikken. 
Het gaat waarschijnlijk nog wel een paar jaar duren dus: Kop d'r veur en scholders 
d'r onder. Of zoiets. 
 
De wens om met het Ettens Mannenkoor in de heerlijkheid Etten te willen blijven is 
natuurlijk begrijpelijk. Eerlijk, is eerlijk. Ik heb zelf nog wel eens andere 
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mogelijkheden voorgelegd. 't Dorpshuis Varsselder, Dansschool Berentsen of De 
Pol Gaanderen leken me wel wat en dan snap ik ook wel dat we de naam niet 
hadden gewijzigd in het Varsselder, Terborgs of Gaanderens Mannenkoor. 
Alhoewel er voor die eerste optie misschien nog stemmen te vinden waren geweest 
in het koor. Verder bleek de naam Groot Achterhoeks Mannenkoor al bezet en 
Backcorner Boys of Very fine Voices zouden waarschijnlijk ook weinig handen op 
elkaar krijgen. Toch is een beetje buiten het boekje denken zo gek nog niet als het 
om de toekomst gaat. 'We hebben het nog nooit gedaan, dus dat moet toch 
kunnen', om met Pipi Langkous te spreken. 
 
Voor nu gaat het vooral om de rust. Accepteren wat er is en met een positieve 
instelling aan de slag. Lekker zingen vooral. Met dat laatste zijn we goed op stoom. 
Er zijn enkele succesnummers opgepoetst en dat klonk al snel weer als een klok. 
De nieuwste aanwinst 'Tell my father' maakt de stemmen los weet iedereen (ook 
het publiek straks) te overtuigen. Met de Holy City is het de laatste weken ook 
helemaal goed gekomen. De grootste hobbels zijn overwonnen. Dat betekent dat 
we er een geliefde en bekende kraker bij hebben. We zingen ons enthousiast en 
als een eenheid uit de crisis. Als we dat recept nu eens aan de regering konden 
voorleggen. Minder stakingen, minder gekibbel, minder elkaar de maat nemen, 
minder splinters in elkaars ogen zien en meer eenheid, plezier en samenwerking.  
Heren! Ik proost met jullie op een mooie toekomst voor ons EMK. 
 
Nick Moritz  
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Het EMK laat je niet meer los 
 

In maart van dit jaar heb ik het lidmaatschap van het EMK opgezegd en mijn EMK 
koorkleding met nr 136 op de hoes, niet zozeer aan de wilgen gehangen dan wel, 
zoals het hoort, gestoomd en wel bij Titus Aaldering ingeleverd. En daarna gezellig 
samen koffie gedronken. 
Dat ik de koorkleding eind augustus, zo laat na het opzeggen van het lidmaatschap 
heb ingeleverd geeft aan dat ik nog lang geaarzeld heb over een eventuele 
terugkeer.  
We zullen COVID19 maar als grote boosdoener aanwijzen voor wat betreft het 
opzeggen van het lidmaatschap. 
En het was een prachtige tijd en een ervaring die ik nooit had willen missen. En 
heel veel aardige mensen heb ik zo leren kennen. 
 
Café Zalencentrum Köster heeft natuurlijk een grote rol gespeeld in het bestaan 
van het EMK. In het Jubileumboek 100 jaar EMK heb ik daar een heel hoofdstuk 
over mogen schrijven met heel veel informatie. In het bijzonder over de moeder 
van Theo en weduwe van de legendarische Willy Köster, helaas niet meer onder 
ons. Ik ga dat hoofdstuk niet overschrijven. Overschrijven van je eigen werk, 20X 
“Ik mag niet…” was in de vorige eeuw nog beproefd strafwerk. Op zich, dit even 
terzijde, wel doeltreffend. Ik moest ooit vele malen CHAUFFEUR met dubbel f 
overschrijven en doe het dan ook nooit meer fout! 
Dat er in het Jubileumboek een apart hoofdstuk aan Köster is besteed betekent wel 
dat het een monument is in de geschiedenis van het EMK. Per slot van rekening is 
het koor, toen nog als Roomsch Katholiek Ettens Mannenkoor met de Deken als 
beschermheer, bij Köster opgericht. En met onderbreking van de oorlogsjaren was 
het 109 jaar lang het repetitielokaal en thuishonk van het koor. Ook veel concerten 
vonden er plaats. 
Maar het is voorbij en nu zijn er de mooie herinneringen. Het EMK gaat door, al zal 
het koor na Köster op een nieuwe plek wortel moeten schieten. Als lid van de Club 
van Honderd zal ik het zeker, zij het vanaf de zijlijn, blijven volgen. 
 
Op 20 en 21 augustus waren er bij Köster boeldagen, waar de complete inventaris 
van café en zalen te koop werd aangeboden. Ik ben er geweest om wat souvenirs 
te bemachtigen. Helaas waren de koffiekopjes met het logo HK al weg. Ik heb er 
nooit naar gevraagd, maar neem aan dat HK staat voor Hotel Köster Onder andere 

heb ik er een zeer zoetelijk schilderijtje 
gekocht van een jongetje en een meisje 
die door hun beschermengel over een 
wrak bruggetje worden geloodst: het Rijke 
Roomse Leven! 
En dan HET SCHILDERIJ. We hebben het 
hier over het schilderij dat gemaakt is naar 
een foto uit 1910 en dat de stoomtram van 
Zeddam naar Terborg voor het 
Tramstation Etten verbeeldt. Tramstation 
Etten was een van de nevenfuncties van   
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Café Köster, dat met de komst van de tram in 1908 tevens hotel werd. Het schilderij 
is in 1976 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Café Köster aangeboden 
door de stamgasten. 
Het aardige is dat het schilderij levensecht is. We zien een kort trammetje met een 
rijtuig. Geen vetpot dus. Reizigers staan er niet op. Op de originele foto zijn wel de 
conducteur en een schooljongen vereeuwigd. De jongen staat stokstijf als een 
huzaar. Voor een foto mocht je in die tijd beslist niet bewegen! 
Als gekend liefhebber van alles wat op rails rijdt (met uitzondering van schuifdeuren 
en gordijnen) was ik op slag verliefd op dit kunstwerk. Ten behoeve van het 
Jubileumboek heb ik het al in 2012 beschreven. 
Op een van de boedeldagen heb ik er naar gevraagd. Theo en Miriam hadden nog 
niet besloten, wat zij met het schilderij wilden, maar als zij het van de hand zouden 
doen, dan zouden zij mij tippen. 
Nu is afwachten met geduld niet mijn sterkste kant.  
Daarom heb ik een dag later een mail gestuurd en daarmee opnieuw mijn 
belangstelling kenbaar gemaakt. En….tevens een bod uitgebracht. Theo en Miriam 
hebben het bod geaccepteerd en ik mocht dit boeiende kunstwerk komen ophalen. 
Ik heb beloofd er goed voor te zorgen. Ik wil het nalaten aan het smalspoormuseum 
in Valkenburg ZH, in Etten bekend van het stoomtreintje dat in 2010 door Etten 
reed bij Vaticaan op Stelten. 
Maar eerst wil ik er zelf nog lang van genieten!!! 
 

 

En als ik ernaar kijk, zie natuurlijk als eerste een mooi en natuurgetrouw schilderij 
in een voor mij herkenbare omgeving. Ik zie ook een stuk EMK geschiedenis. En ik 
denk zeker aan Vaticaan op Stelten, het openluchtspel uit 2010, waar voor mij zang 
en spoorliefde, poëtisch gezegd, bij elkaar kwamen.  
Mijn eerste kennismaking met het EMK was de zonendag van januari 2010. Daar 
zongen we “Sporen, sporen met de trein”. Bij zo’n koor wil je horen. Nu weet ook ik 
dat het EMK je niet meer los laat. 
 
Henk Sluijters 
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De verjaardagen van 

oktober,november en 

december  
 

 
05 oktober Tonnie Bus  
09 oktober Armanda ten Brink  
15 oktober Henk Hermans  
17 oktober Jan van Dulmen jr, Reg.com  
20 oktober Erwin Kuhn  
 
 
 
 
 
07 november Bas van Beek 
07 november Fred Derksen 
08 november Bennie te Grotenhuis Reg.com  
10 november Bert Bruines  
12 november Robert Vredegoor 
12 november Henk van Westerop  
13 november Jan Leijzer  
14 november Jos Helmes 
17 november Gert-Jan van der Storm  
18 november Rudy Wieskamp  
20 november Bert de Vries 
22 november Willem van Baalen 
24 november Everhard Bus  
25 november Miriam Köster  DPT  
26 november Jan Wanders  
27 november Leon Ruesen 
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07 december Jos Leuverink  Reg.com  
09 december Nico Leijzer 
14 december Maarten Leijzer  
14 december Tonny Zweekhorst  Reg.com 
18 december Boukje Kempers-deVos DPT 
20 december Henny Ketelaar 
22 december Guus Bus   Reg.com  
23 december Theo Hansen  
23 december Martin Leijzer  Reg.com 
27 december Frank Geurtsen  
27 december Jan Grob  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Van harte 

gefeliciteerd! 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggen.be/eenkijkjein4a/archief.php?ID%3D2365377&ei=dF_SVNLwM4etU-ylgOAM&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNFUbMYkQ24O-yYyINm1wbmJQTdK5Q&ust=1423159519352393
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Club van Honderd van het Ettens 

Mannenkoor 
 

 

Als lid van de Club van Honderd van het Ettens Mannenkoor kunt u van ons 

het volgende verwachten: 
 

1. Elk kwartaal ontvangt u ons clubblad “De Stemband” met veel  wetenswaardigheden 

over het Ettens Mannenkoor.  

 Verder is het clubblad gevuld met de laatste nieuwtjes, uitgebreide beschrijvingen 

van de concerten en natuurlijk de concertagenda.  

 Kortom, het is een blad vol gezelligheid en EMK-nieuws. 

2. Een keer per jaar ontvangt u een uitnodiging om een speciaal jaarconcert 

 mee te maken. Er zijn dan plaatsen voor u gereserveerd op de mooiste plaatsen, en 

er is extra begeleiding en verzorging. 

3. En natuurlijk …… meer dan honderd blije gezichten van de zangers als ze voor u 

zingen. 

Hieronder de volgende mogelijkheden om mee te doen als vriend van de Club van 

Honderd t.b.v. het Ettens Mannenkoor. 

-a- € 50.- lid van de Club van Honderd plus 4x Stemband  

en 2  toegangskaarten voor een jaarconcert      

-b- € 100.- lid van de Club van Honderd plus 4x Stemband  

en 4 toegangskaarten voor een jaarconcert 

Aanmelden gaat heel gemakkelijk;  per e-mail naar cvh@ettensmannenkoor.nl 

of per post door het invullen van onderstaande bon. 

 

Naam   : ……………………………………………………………………………………… 

Adres         : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………………………… 

Geeft zich op als lid van de Club van Honderd van het EMK per ……. / ….… / …….. 

Keuze lidmaatschap :   -a-     -b-     (aub. keuze omcirkelen) 

Ettens Mannenkoor  : Brouwersveld 8, 7031 DB Wehl GLD     

     t.a.v. secretaris Club van Honderd 
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